
REEKS: Van binne na buite  

TEMA: Afguns  

 

“As julle bitter jaloers is en selfsugtige ambisie in julle harte het, moenie dan spog 

dat julle wysheid het nie. Dis om teen die waarheid in te lieg! Jaloesie en selfsug is 

nie wysheid wat van God af kom nie. Dit is eerder aards, tipies van iemand se 

sondige natuur. Eintlik is dit demonies, want waar jaloesie en selfsugtige ambisie is,                                                        

dáár sal jy ook wanorde en allerhande gemene dade kry.”                                            

Jakobus 3:14-16 (NLV) 

 

“For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.”                                                        

James 3:16 (NKJV) 

 

1. WAT IS AFGUNS? 

2. HOEKOM IS AFGUNS SO GEVAARLIK? 

3. HOE MOET EK DEEL MET MY AFGUNS? 

 

“Sommige mense is nie gelukkig tensy hulle sien dat dit nie goed gaan met hulle 

medemens nie. “Hulle voel hartseer wanneer ander goed doen, en sal met graagte 

een van hulle oë verloor om te verhoed dat sy bure enige oë hoegenaamd kan hê.”                                                                                                    

Martin Luther 

 

AFGUNS LOOP HAND AAN HAND MET VERGELYKING 

 

1. Materiële vergelyking.  

2. Sosiale vergelyking. 

3. Situasie vergelyking.  

4. Selfverwytende vergelyking. 

 

“Giving into sloth and laziness, is rather pleasant. Giving into a loss of temper, 

entails a release that is not without its small delights. And lust, greed, pride, bring 

quite a bit of pleasure…Only envy is absolutely no fun at all, draining all joy from you 

from its very first moment. We have all felt envy’s desperate                                                  

deep soul-destroying lacerating stabs.”                                                                              

Joseph Epstein  

 

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die 

omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om 

oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word 

sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.”                                                  

Filippense 4:11-12 (AFR53) 

 

“Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat 

julle met Christus Jesus verenig is.”                                                                                            

1 Tessalonisense 5:18 (NLV) 



 

 


