REEKS: ‘n Stroom-op lewe
TEMA: Deel 2

“Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal
glo - dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en EK in U; dat hulle ook in
Ons een mag wees, sodat die wéreld kan glo dat U My gestuur het.”
Johannes 17:20-21 (AFR53)

SAAM IS ONS BETER
1. Volgelinge van Jesus het mekaar nodig.

“Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie
nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal
afsonderlik lede van mekaar.”

Romeine 12:4-5 (AFR83)

“For just as in one [physical] body we have many parts, and these parts do not all
have the same function or special use, so we, who are many, are [nevertheless just]
one body in Christ, and individually [we are] parts one of another
[mutually dependent on each other].”

Romans 12:4-5 (AMP)

2. Fokus op dit waaroor ons saamstem, eerder as dit waaroor ons verskil.

"You may find hundreds of faultfinders among professed Christians; but all their
criticism will not lead one solitary soul to Christ."
D.L. Moody

3. Wees lief soos Jesus liefhet.

“Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhé. Soos EKk julle liefhet, moet julle
mekaar ook liefhé. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat
julle dissipels van My is.”
Johannes 13:34-35 (AFR83)



‘I am giving you a new commandment, that you love one another. Just as | have
loved you, so you too are to love one another. By this everyone will know that you
are My disciples, if you have love and unselfish concern for one another.”
John 13:34-35 (AMP)

“Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy
goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die
apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die
genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie ...”
Handelinge 4:32-34a (AFR83)

“The whole congregation of believers was united as one - one heart, one mind! They
didn’t even claim ownership of their own possessions. No one said, “That’s mine;
you can’t have it.” They shared everything. The apostles gave powerful witness to

the resurrection of the Master Jesus, and grace was on all of them. And so it turned

out that not a person among them was needy...”
Acts 4:32-34a (MSG)



